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Mededelingen 

 
Kerkdienst 
‘Ondanks dat mensen niet zo’n hoopvolle toekomst meer hadden, hebben ze toch 
hoop. En dat putten ze uit het geloof.’ Deze ene regel uit de podcast ‘zin’ met 
Esther Flier en Marije Stegenga, pakte mij. Esther vertelt vanuit de Global Mercy 
in Sierra Leone over wat haar opzien baart aan de patiënten, die dit drijvende 
ziekenhuis bezoeken. De moeite waard om te beluisteren! Inderdaad: wat is het 
bijzonder om te leren van mensen van de andere kant van de wereld. Daar waar 
het leven soms zo weinig hoopvol lijkt en om dan te horen hoe je dwars tegen 
alles aan zoiets fragiels als ‘hoop’ en ‘dankbaarheid’ vast kunt houden. Fijn dat 
wij hieraan mogen bijdragen met ons vastendoel in deze 40dagentijd. Maar dat 
niet alleen: van hen ook wijzer van mogen worden voor onze eigen geloofspaden. 
‘Hoe groei je in het donker?’ is het thema van aankomende zondag, dat hier op 
aansluit. We horen dan stemmen uit het duister. Mensen, die als het ware 
gestruikeld zijn op hun geloofsweg. Dat is niet alleen Petrus, die Jezus volgt met 
vallen en opstaan. Maar ook de dichter uit Psalm 42 en 43. Kan je groeien in het 
donker? Met die vraag in gedachten luisteren we niet alleen naar de bekende 
Bijbeltekst over de graankorrel, maar we zingen ervan. Dat doen we dit keer 
samen met de cantorij o.l.v. Guus Fennema. Tot zondag! 
Ds. Loeki van der Laan 
 
Collecte Zending, zondag 17 maart 
Leerzame stripverhalen voor kinderen in Rwanda. In Rwanda zijn weinig 
kinderboeken. Drie Rwandese predikanten maken leerzame stripverhalen voor 

kinderen, die ze via scholen en kerken 
verspreiden. De stripverhalen gaan over 
Bijbelverhalen maar ook over allerlei 
thema's zoals gezondheid, voeding, 
christelijke normen en waarden. Steeds 
geschreven vanuit het oogpunt van 
kinderen. Kinderen gaan beter lezen, 
maar leren ook goed en kwaad, recht en 
onrecht onderscheiden. Belangrijk in een 
land waar men nooit meer een genocide 
wil meemaken.  
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Ieder jaar wil men 3000 nieuwe boeken verspreiden, waaronder 
steeds twee boeken over nieuwe onderwerpen. Via het 
programma Zending van Kerk in Actie steun je de verspreiding 
van leerzame stripboeken onder Rwandese kinderen. Geef in 
de collecte of maak je bijdrage over op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in 
Actie o.v.v. Zending Rwanda. Hartelijk dank voor je gift.  
Lees meer op www.kerkinactie.nl/stripboekrwanda. Help je mee om deze collecte 
tot een succes te maken? Hartelijk dank! 
 
Bloemengroet 
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente en ter bemoediging 
naar de heer Menno Vinke, Staringlaan 66. 
 
Aandacht voor elkaar  
Henk Ubing (Anker 5) verhuist vrijdag naar Klimmendaal (Arnhem). Daar zal hij 
zijn revalidatieproces vervolgen, totdat hij fit genoeg is om naar huis te kunnen. 
Wij wensen hem sterkte toe. 
 
Met vallen en opstaan 
De bloemengroep volgt deze 40-dagentijd het thema van de Kindernevendienst 
uit Bible Basics: ‘Met vallen en opstaan’. We volgen Petrus op weg naar Pasen. 
Vandaag lezen we Mattheüs 26:46-56. Petrus gebruikt zijn zwaard maar Jezus 
zegt: ‘Doe je zwaard weg! Gebruik geen geweld’. Het zwaard is omwikkeld met 
groen en weggestoken  in de kronkeltakken. 
 
Nieuwe podcast online 
In deze 20e aflevering is Esther aan het woord. Ik spreek haar telefonisch vanaf 
de Global Mercy in Sierra Leone. Zij is daar als verpleegkundige drie maanden 
werkzaam.  Zij vertelt aan de hand van Jeremia 29:11 over hoe zij samen met 
haar collega’s van Mercy Ships het verschil wil maken voor de mensen daar. Ze 
vertelt over de kracht van de hoop van de mensen in Sierra Leone en ook over 
haar eigen inspiratie om zich in te zetten voor het geluk van deze mensen. Je kunt 
te podcast vinden via de website van onze gemeente www.petrakerk.nl of via 
Spotify.  
 
Kaarten maken 
Wie komt ons helpen? Met een klein groepje maken we al een aantal jaren 
kaarten voor onder andere bij de bloemengroet op zondag. Dinsdagmorgen 19 
maart van 9.30-11.30 uur gaan we weer nieuwe kaarten maken. Houdt u van 
gezelligheid en creatief bezig zijn dan bent u van harte welkom. Materiaal en 
begeleiding is aanwezig. Iedereen kan meedoen, ervaring is niet nodig. We zitten 
in de ontmoetingsruimte van de Petrakerk. Info: Carla Rovers, (0318) 555 076 of 
crovers@live.nl. Onze kaarten zijn ook te koop voor 1 euro per stuk. In de 
ontmoetingsruimte staat onze kaartenstandaard en kunt u zelf contant betalen. 
De opbrengst hiervan gaat naar Mercy Ships. 
 

http://www.kerkinactie.nl/stripboekrwanda
http://www.petrakerk.nl/
https://open.spotify.com/episode/5Dk6hMjJ4r9o3Cs9zEQAg4?si=Z9-qZnPsRbexwlCH1BkR0g
mailto:crovers@live.nl
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Samen Eten in het Trefpunt 
Deze keer op vrijdag 22 maart, een 
afwijkende datum in verband met 
Goede Vrijdag. Elkaar ontmoeten, jong 
en oud, tijdens een gezellig diner. Deze 
maaltijd wordt verzorgd door vrijwillige 
koks. Hoofdgerecht, nagerecht en 
koffie, soms voorgerecht of soep. 
Wanneer je vegetarische eet kan je dat aangeven en daar wordt rekening mee 
gehouden Wanneer u graag mee wil eten, maar u hebt geen vervoer, dan kunt u 
dat melden wanneer u zich inschrijft. Vrijdag 22 maart 2024 aanvang 18.00 uur. 
Welkom vanaf 17.30 uur. Opgeven kan (bij voorkeur via mail) tot en met dinsdag 
19 maart 2024. Ingang aan de Dennenlaan. Kosten 5 euro per persoon. 
Emailadres zw-samen-eten@pkn-veenendaal.nl of bellen naar Tonny van 
Woerkom-Beumer (0318) 521 391. 
 
Poëziemiddag 
Op 14 zondagmiddag 14 april houden we een poëziemiddag. Leo Nooteboom 
gemeentelid en plaatsgenoot zal aan de hand van een presentatie de poëzie 
vanaf ± 2.500 voor Christus tot in onze dagen in beeld brengen. Het zal geen 
verwondering wekken dat hij met die tijdreis eindigt in ons aller Veenendaal. Leo 
betrekt zijn toehoorders hierbij natuurlijk graag maar poëtische kennis is absoluut 
niet nodig. De waarde van poëzie is dat poëzie je doet glimlachen en 
verwonderen, je ontroert en je heel vaak raakt. En onderweg blijkt dat poëten net 
gewone mensen zijn. Kortom: poëzie is van en voor ons allemaal. De bijeenkomst 
is van 15:30 uur tot  17:15 uur in het trefpunt. 
 
Dilemma's rond het levenseinde 
Op donderdag 11 april 2024 is er weer een bijeenkomst. Deze avond is een 
herhaling van de goed bezochte bijeenkomst in november. We krijgen in ons 
leven allemaal te maken met het levenseinde; ons eigen levenseinde, maar ook 
dat van mensen die ons lief zijn. In dit proces kom je soms zomaar ongewild en 
onverwachts voor keuzes en dilemma's te staan. Hoe we deze vragen 
beantwoorden heeft vaak alles te maken met wat we geloven en hoe we denken 
over God en onze eigen rol als mensen in Zijn schepping. Daarbij is enige kennis 
over het stervensproces en de mogelijke scenario's onontbeerlijk bij het maken 
van keuzes. Tijdens deze workshop besteden we aan beiden aandacht: kennis 
en inzichten over het levenseinde en we verkennen de dilemma's in het licht van 
ons geloof. Dat doen we samen en interactief. We verwachten met elkaar een 
leerzame en inspirerende avond te hebben, waarin we een zwaar onderwerp ook 
met enige lichtvoetigheid en in verbondenheid zullen uitdiepen. De workshop 
wordt geleid door Margreet Hagelstein, expert op het gebied van 
stervensbegeleiding en Marije Stegenga, ethicus in de zorg. De bijeenkomst 
wordt gehouden in het trefpunt. Contact: zw-vis@pkn-veenendaal.nl.  
 
 

mailto:zw-samen-eten@pkn-veenendaal.nl
mailto:zw-vis@pkn-veenendaal.nl


4 

 

Iedereen in beeld 
In de nieuwsbrief van deze week en ook achterin de kerk vindt u de zesde editie 
van ‘Iedereen in beeld’. Deze gaat deze keer over het Beamteam. De komende 
tijd willen wij als team ‘Iedereen in beeld’ verschillende teams, commissies en 
groepen die actief zijn in onze kerk bezoeken en aan de hand van een korte 
reportage verslag doen van wat deze onmisbare mensen allemaal op de 
achtergrond doen om onze kerk draaiende te houden. Op deze manier hopen we 
in beeld te brengen hoe we samen kerk zijn. 
 
Kijkcijfers zondag 10 maart 2024 
Direct: 113        Opname: 43 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Deze mededelingen, de orde van dienst en de agenda zijn ook 
te vinden op de website van de wijkgemeente ZuidWest 

www.zuidwest.pkn-veenendaal.nl. 

Op deze website kunt u zich ook aanmelden voor de 

Digitale nieuwsbrief. 

De dienst later nog eens beluisteren, en bekijken, kan ook op 
www.kerkdienstgemist.nl.  

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen tot uiterlijk 
woensdag a.s. worden verstuurd naar 

zw-communicatie@pkn-veenendaal.nl. 
 

 

http://www.zuidwest.pkn-veenendaal.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/
mailto:zw-communicatie@pkn-veenendaal.nl
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